VERHAAL: WET ZOMERKAMP

Histoire: Le camp d"

Het is zomer. Er is veel zon.
De koffer van Mila is klaar.

Mila heeft geen zin om op zomerkamp te gaan.
Ze wil bij mama en papa blijven.

Mila n’a pas envie d’aller au camp d'été. Elle veut rester chez maman et papa.

De bus vertrekt. Mama en papa zwaaien naar Mila.
Mila is verdrietig.

Mila komt aan op het zomerkamp. Er zijn veel kinderen,
maar Mila voelt zich alleen. Ze kent niemand.

Mila arrive au camp d’été. Il y a beaucoup d'enfants mais Mila se sent seule. Elle ne connait personne.

Mila krijgt een kamer met een stapelbed.
Er is al een ander klein meisje.
Ze zegt "Hallo”. Het is Lucy.

Mila regoit une chambre avec un lit superposé. Il y a déja une autre petite fille.
Elle dit bonjour. C'est Lucy.

Mila amuseert zich. De hele dag spelen ze buiten.
Ze doen een estafettespel in het zand.

Mila s‘amuse. Toute la journée on joue dehors. On fait une course de relais dans le sable.
Wanneer er genoeg wind is, spelen ze
met de vlieger. Hij gaat heel hoog.

Quand il y a assez de vent on joue au cerf-volant. Il va trés haut.

's Avonds bakken ze spek bij het kampvuur.
Mmmm, dat is heel lekker.

Le soir on grille des guimauves sur le feu de camp. Mmmmbh c’est tellement bon.
Mila wil niet meer terug naar huis.
Ze wil op het zomerkamp blijven met Lucy.

Mila ne veut plus rentrer a la maison. Elle veut rester au camp d‘été avec Lucy.

Mila is blij. Nu kan ze haar mama en papa
knuffelen en hen al haar verhalen vertellen.

Mila est contente. Maintenant elle peut embrasser maman et papa et leur
raconter toutes ses histoires.
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