
Verhaal: Kiekeboe

Kiekeboe, wie is het?
O, ik zie een been.

Kiekeboe, wie is het?
O, ik zie twee kleine voetjes.

Kiekeboe, wie is het?
O, ik zie bruine ogen.O, ik zie bruine ogen.

Kiekeboe, wie is het?
O, ik zie lange zwarte haren.

Kiekeboe, wie is het?
O, ik zie een lachende mond.

Kiekeboe, wie is het?
O, het is Mila!


