VERRAAL: MIJN RIDDER

Histoire: Mon Chevalier

lk draag een mooie jurk, een kroon en juwelen.

lk ben een prinses en ik woon in een kasteel.

Je suis une princesse et j'habite dans un chateau.

Mijn grote broer Marcel is de prins.

Maar hij wil niet meespelen. Hij wil geen prins zijn.

Mais il ne veut pas jouer avec moi. Il ne veut jouer au prince.

Gelukkig is mijn kleine broer Lionel er ook nog.

Heureusement, il y a encore mon petit-frere Lionel.

Op zijn paard is hij mijn ridder.
Avec son cheval, il est mon chevalier.

Hij draagt een schild en een zwaard.

Il porte un bouclier et une épée.

Hij is heel dapper. Hij is niet bang.

Il est trés courageux. Il n‘a pas peur.

Hij zoekt de weg en draagt me op zijn paard.

Il cherche la route et il me porte sur son cheval.

Aanvallen! Aanvallen! Dankjewel, ridder Lionel.

Victoire! Victoire! Merci chevalier Lionel.

Jij hebt hem verslagen, die luie prins Marcel!

Tu l'as vaincu, ce paresseux prince Marcel!

WWW.MILALILA.(OM



